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Van 27 tot 29 april verbleef een klein groepje paro-
chianen in het klooster ‘Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven’ in Berkel Enschot. Een verslag.

‘We waren te gast bij Trappisten, een orde bekend van 
het bier, maar ook van het zeer sobere en zwijgzame 
leven dat ze leiden. Nu horen eenvoud, rust en stilte 
bij kloosterleven, maar je hebt eenvoud in soorten
Aangezien het begin van de zomertijd hier bepalend is 
voor het uitzetten van verwarming en niet de tempe-
ratuur, was het erg koud in het zeer grote kloosterge-
bouw. Sommigen van ons zaten dan ook met jassen 
aan in de kerk en aan tafel bij de maaltijden!
Dit zijn natuurlijk opmerkingen over uiterlijkheden. 
Het ging ons om iets anders. Zo was het bijzonder om 
- in ieder geval een deel van - de gebedstijden van de 
monniken bij te wonen. Voor de 21 monniken die nu 
nog leven in een gebouw dat op 200 mensen berekend 
is, begint de dag met de nachtwake of ‘metten’ om 
4.15 uur. De dag wordt besloten met de dagsluiting of 
‘completen’ om 19.30 uur. Tussen deze twee tijd-
stippen zijn er nog vijf gebedstijden. Als gast staat het 
je gelukkig vrij om daaruit te kiezen! Dat hebben wij 
dan ook gedaan.

Daarnaast hebben wij als intiem groepje goede 
gesprekken gevoerd over wat ‘geloven’ is. Of beter 
gezegd: over wat ‘geloven’ niet is. Dat gaf gespreksstof 
te over! De laatste avond stonden er � esjes trappist-
bier voor ons klaar, a� omstig uit de enorme brouwerij 
die naast het kloostergebouw staat. De gastenbroeder 
vertelde ons dat het klooster met de verdiensten van 
deze brouwerij zichzelf en daarnaast nog een aantal 
andere kloosters kon onderhouden.
Tussen onze gesprekken en de gebedstijden door kon 
ieder naar believen lezen, gewoon wat rusten op zijn/
haar kamer of wandelen door de kloostertuin en de 
wijde omgeving om het kloostergebouw heen. In die 
tuin staat een klein monumentje dat herinnert aan de 
moord op de zeven trappisten in Algerije in 1996. De 
� lm ‘Des hommes et des dieux’ hee�  deze aangrij-
pende geschiedenis wereldberoemd gemaakt.
Ons verblijf in dit klooster was kort, maar zeker vat-
baar voor herhaling. Voor wie zich aangesproken voelt 
om enkele dagen kloosterleven eens mee te maken 
deze tip: tijdig zoeken naar een geschikte plek is aan 
te bevelen. Gastenverblijven in kloosters zijn vaak lang 
van tevoren volgeboekt.’
Mariëtte Smits
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Op 30 juni a.s. eindigt voor Maghalie Tre� ers-Haas 
haar benoemingstermijn als adviseur van het kerkbe-
stuur. Na ampel overleg hee�  zij – o.a. omdat zij een 
nieuwe studie gaat oppakken - besloten om niet voor 
een tweede termijn in aanmerking te willen komen. 
Wel hee�  zij aangegeven een aantal andere taken in 
de parochie te willen blijven vervullen. We zullen 
als kerkbestuur Maghalie haar geheel eigen inbreng 
missen, maar we wensen haar bij haar studie goede en 
inspirerende jaren toe.

Op 17 mei overleed de heer Hans Geniets, echtgenoot 
van onze parochiane Elsbeth Giskes. In de viering op 
Pinksterzondag hebben wij voor hem gedachtenis 
gehouden en gebeden voor zijn vrouw en familie-
leden. Na een huwelijk van meer dan 37 jaar moet 
Elsbeth nu alleen verder, wij wensen haar daarbij alle 
sterkte en de troost van de Eeuwige, onze God.
 
Op Pinksterzondag werd ook gebeden voor de Raad 
van Kerken in Nederland, die dit jaar 50 jaar bestaat 
en dat op Pinkstermaandag in een feestelijke viering 
in de Amersfoortse St Joriskerk vierde. De eerste 
woorden die wij in die viering samen zongen: “De 
Geest is mijn levenskracht, Haar wil ik smeken om bij 
mij te blijven in deze wereld in jou en in mij” vormen 
een mooie geloofsbelijdenis en een gebed ineen, 
zowel voor het werk van de Raad als voor onze taak 
hier als parochie in Hilversum.

Op 27 mei zal ik niet voorgaan in Hilversum, maar 
in de parochie Schoonhoven. Voorganger hier is de 
pastoor van Groningen, Victor Scheijde. Hierdoor kan 
de geplande bijeenkomst van Lering & Vermaak niet 
doorgaan, die is nu verplaatst naar zondag 3 juni.

De bloemen in de viering van a.s. zondag gaan naar 
de heer Jan Rinkel in Bussum, die 90 jaar hoopt te 
worden. Wij wensen hem een goed nieuw levensjaar 
toe.

A.s. maandag 28 mei is om 20.00 uur in de pastorie 
de laatste bijeenkomst in dit seizoen van het Leerhuis. 
Wij lezen dan samen nog een stuk uit het boek van 
Rowan Williams over het Marcusevangelie. Omdat in 
onze kerk de evangelielezingen op zondag dit kerkelijk 
jaar uit het evangelie van Marcus worden genomen, 
hebben we ons de afgelopen keren met dit zeer 
interessante en inspirerende boek van oud-aartsbis-
schop Williams bezig gehouden. U kunt ook zonder 
de voorgaande keren meegedaan te hebben rustig 
aanschuiven.

Wietse van der Velde, pastoor
VAN DE PASTOOR
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KOMENDE ZONDAG, 27 MEI 
10.00 uur: Eucharistieviering. 
Feestdag van de allerheiligste Drie-eenheid
Voorganger: pastoor Victor Scheijde uit Groningen
Eerste lezing: Ex. 3, 1-6 - door Annemarie de Vries
Tweede lezing: Rom. 8, 12-17 -door Aad Vrijenhoek
Evangelie: Johannes 3, 1-16
Voorbeden: Martien Camphuis. 
In de eucharistieviering zal jaargedachtenis worden 
gehouden voor onze oud-pastoor George Blom (+26 
mei 2015).

WORDT HET OOK MOOI WEER... 
Dus zetten we na de ko�  e een paar tafels buiten, 
met wat � essen, glazen, een roos in een vaasje en 
wat rumbonen op een schaaltje en praten we nog 
wat door over alles wat zich maar aandient... 
Stukje pizza, iemand?

Vieren
Een van de onderwerpen in de Vitusplannen is vieren. In wisselende samenstelling - wie 
op de maandagavonden wil meedoen is welkom - wordt aan tafel gesproken over diverse 
aspecten van dit onderwerp. Zo wordt er meegedacht over de invulling van de viering op 17 
juni - feest van onze parochiepatroon St. Vitus. We kijken naar teksten en liederen en naar de 
invulling van het rooster. 
Naast ‘gewone’ vieringen zullen er ook vieringen met iets ‘ongewoons’ zijn, zoals een preek 
van de leek. Al eerder verzorgden parochianen een overweging, daarbij in hun voorberei-
ding ter zijde gestaan door iemand anders. We snappen best dat het idee van preken voor de 
meeste parochianen even slikken is, maar een ieder van ons hee�  toch zijn/haar gedachten 
bij teksten uit de Bijbel, zijn/haar ervaringen in geloof en leven? Wie de preek van de leek 
een keer op zich wil nemen, laat het weten via vieren@stvitus.nl. Dat mailadres kun je ook 
gebruiken voor opmerkingen en suggesties betre� ende het vieren en natuurlijk zien we je ook 
graag op maandagwerkdag 28 mei en de overige maandagwerkdagen.

En verder
...wordt er maandag 28 mei gewerkt aan ‘Omzien naar elkaar’ en het ‘Zomaerfeest’. ‘Cultuur’ 
is de enige werktafel die niet op maandag, maar op dinsdagavond wordt gehouden, en wel 
op dinsdag 5 juni, 20.00 uur in De Akker. Ook hier is iedereen die een keer wil meepraten en 
doen welkom.

VAN DE WERKTAFELS
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AGENDA:
Zaterdag 26 mei: 13.00 - 16.00 u. Open kerk 
Zondag 27 mei: 10.00 u. Eucharistieviering 
Maandag 28 mei: 20.00 - 21.30 u. Maandagwerkdag in De Akker 
Maandag 28 mei: 20.00 u. Leerhuis over Rowan Williams, pastorie
Woensdag 30 mei: 9.45 u. Gesproken eucharistieviering 
Woensdag 30 mei: 10.30 - 12.00 u. Open kerk voor gesprek en gebed 
Woensdag 30 mei:  Koorrepetitie
Woensdag 30 mei:  Kerkbestuur
Zaterdag  2 juni: 13.00 - 16.00 u. Open kerk 
Zondag 3 juni: 10.00 u. Eucharistieviering
Zondag 3 juni: 18.00 u. Aan Tafel & Meer - maaltijd*
 19.30 u. Aan Tafel & Meer - viermoment

EN ALVAST: 
Zaterdag 23 juni: 13.00-20.30 u. Zomaerfeest op en rond het kerkplein
Zondag 8 juli: 10.00 u. Eucharistieviering met viering vij� igjarig
  priesterjubileum van Nico Schoorl

* Graag opgeven voor de maaltijd voor vrijdag 1 juni, 17.00 uur via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl.

Het hal� aarrooster 2018 - deel I loopt eind juni af. 
Het wordt dus tijd om het rooster voor de maanden 
juli - december op te maken. Toch altijd weer een 
vrolijk gepuzzel, waarbij Timo en Monique alle aan-
geleverde informatie in één schema weten onder te 
brengen. 

De informatie zal ook deels wekelijks terug te 
lezen zijn in de nieuwsbrief; wie zijn de lezers 
van de zondag, wie zorgt voor de ko�  e, etc. Het 
is dus belangrijk om bij ruilen van taken dit ook 
door te geven aan de redactie van de nieuwsbrief 
(redactie@stvitus.nl). 

Wie wil meehelpen bij de parochietaken als deur-
wacht en/of ko�  ezetter/ kinderkerkleider/ koster/ 
lezer/ voorbidder/ misdienaar/ bloemschikker / 
open kerker: stuur even een bericht naar redactie@
stvitus.nl. Je aanmelding wordt dan met alle plezier 
doorgegeven.

Opbrengst Pinkstercollecte
De deurcollecte voor het werk van Missie Sint Paulus 
op pinksterzondag 20 mei hee�  € 53,60 opgebracht. 
Meer informatie over dit werk: stpaulus.okkn.nl.

ROOSTERPUZZEL

Colofon:
Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van 
Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren.
Redactieadres: redactie@stvitus.nl
Kopijsluiting: 30 mei 2018, 12:00 uur
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